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De Pionier, kwaam op dit land, dit woeste land, toch bleef hej hier
Nao tegeslage op en reej, begos hej wer op neej

De lange daag, ut zwaore waerk, ut miek os gaonderwege staerk
En langzaam an nao zwieét en traon, is hier iets mojs ontstaon.

Op dit pletske van wereld lit os ddorp Ysselsteyn

'k Zie de prachtige St. Oda kerk vanaf ut Lovinckplein.
Os Pioniers hun droeéme wiere waor,

En nou nao vief-en-zeuventig jaor,

Bin ik bliej dat ik meug laeve ien en dddrp as Ysselsteyn.

Van wat d'r hier, ok is gebeurd, soms was d'r fieést, soms wier getreurd.
Mar same strieje vur dit land, dat schept de juuste band.

Os daorp laeft, ut kan geliek, kiek um ow hin, wat zien wej riek.

En ik bin ierluk as ik zeg: " Ik wil hier noeéit mer weg!!! "



