
Tillefoon © Tekst: Gruunvoer  

 Muziek: The Boxer  

 

 

Ligde ‘s aoves nog mar net, mit ow vrouwke ien ut bed 

Lekker waerum tiggen en, en de dekes nog bejen dan gut de tillefoon 

Wie gut dor hin, nor dat smerrig ding, ik heb gen zin, mar ik krieg al enne dow 

Van mien lieve vrouw die zit: “ ‘t is toch vur ow “ 

 

Ik trek mien pyamaboks wer an, want ut trekt zo op de gang 

Pikkedonker ‘k zie gen zak, stoeët ien alle haost d’n tieën nog an de plantenbak 

Ge nimt op en ge blieft nog efkes vriendeluk, mar ge baalt ow wel kapot 

As ge huurt dat hej ow gaar nie hebbe mot 

 

 

Tillefoon, ding wat niemand misse kan, zao gewoon 

Maar soms baalde d’r wel van, van d’n tillefoon. 

 

 

Wilde net onder d’n douche, niemand thuus allieën de poes, 

‘t Water is op temperatuur, en ge wilt en halluf uur geniete van ut sop. 

De zieëp gepakt, net ow borstheur lekker nat gemakt, mar ut is nie vur hieël lang, 

Want d’r klinkt ienaens gerinkel dur de gang. 

 

Ow klier die ligge ien de mand, ge het de sproeier ien de hand, 

Ge blieft eigeluk liever staon, mar besluut uut goed fatsoen um d’r toch hin te gaon. 

Snel uut bad, mar de vloer is nat en aerrig glad, dus valde op ow gat, 

Ge ligt uutgeteld, d’r wert nie mer gebeld. 


