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De vorst kumt nog lang nie, vurspelt Pelleboer 
Mar as gewoonlijk klopt daorvan gen moer 
Ik vuulde vanmerge ut kwik is gezakt 
Ik wil wer naor buute, ut vriest dat ut krakt 
 
En onderboks van opa, dus gen kalde bieën 
En geitewolle zäök vur mien twieje wintertieën 
Mien muts en mien wante, de winter is daor 
Ik heb d’r wer zin ien, ik bin d’r vur klaor 
 
Wej gaon wer schetse, mit de neus ien de wiend 
Op de Rouwkoele, zao bliej as en kiend 
Daor draej ik mien rôndjes, mit ut gräötste gemak 
En daor vaelt en vrouwke………….kwak ien en wak 
 
Daor schetst en paartje ut gäöt hieël geliek 
En pappa liert Fritske de urste techniek 
Bej ut kräömke stäöt ozelend Jan dat kwaojong 
Hej drinkt wer te hortig, verbrand ziene tong 
 
Zwalkend en zwierend zweef ik aover ut ies 
Op ien bieën en kunstje speciaal vur Marlies 
Miene das was te lang dat haaj ik nie gezien 
Ik val op mien startbäötje………… “Tju, wat en pien” 
 
 
Ik schets al 3 uur, mar ik blief nog wat hier 
En trek wer un sprintje vur de zaoveulste kier 
Merge nie werke, ‘k blief thuus op de bank 
Want dan zien mien bieën zao stief as en plank 
 
Mien tieën zien bevrore, ik hoest en ik nies 
D’n druup an mien neus den ter plekke bevriest 
Daorbej vuul ik steeds nog die pien an mien kont… Tju 
Wat is schetse toch prachtig en ok nog gezoond 


