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Oktoeéber '44, ut einde is naobej

Jaore van ellende haost vurbej

Mar hevig is de strijd nog, de vrijheid den is duur
Granate legge Ysselsteyn ien vuur.

Gedwongen weggegaon
Wat wert os angedaon

Nog gauw wat mitgenomen de legertruck staot klaor
Wej vluchte vur ut oerlogsgevaor

Naor Deurne, nor Maarheze, nor Soerendonk gebrocht
Of verder ging de dagelange tocht

Os geduld wier beloond, eind november kwaam ut sein
Ik verlang zoa nor mien huus ien Ysselsteyn

Mar os daorp lei ien puin, de huus totaal vernield

Wat is ut wat meense soms bezielt

Ut is moeilijk dur te gaon,
Nao wat os is angedaon



