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Een varken, een varken, een varken is zo mooi, 

Hij kan zo heerlijk wroeten in de blubberzooi 

Geknodder in de modder, gebras hier in het gras 

Soms wou ik dat ik ook, zo’n vatsig varken was. 
 

 

Een varken moet u weten, ‘t heeft een ronde neus 

En ruiken dat zo’n dikkerd kan, ’t is werkelijk fabuleus 

Varkens zijn nieuwsgierig, ’t is maar dat u het weet 

Een varken steekt zijn snufferd in iedere kier of spleet 

 

 

Een zwijn heeft altijd honger, ’t is eigenlijk niet normaal 

Appels, peren, truffels, hij lust het allemaal 

Van ’s morgensvroeg tot ’s avonds laat, hij vreet zijn buikje rond 

Zijn billen groeien met de dag, hij kijkt echt niet op een pond 

 

 

Een varken dat is pienter, een varken is sociaal 

En bovendien zijn varkens behoorlijk amicaal 

Want geef je hem vertrouwen, mijn God dan heb je zwijn 

Dan zal hij heel zijn leven jouw vriendje willen zijn 


