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(heer) 

D’r het un machtig moje meid nor mej gekeke 

Zo’n struise den van un jaor of …………....maximaal 
En ik denk dat ze docht: “Wat un stuk, wat un geluk 
Wat toch un goddelijk lief, asteblief 
Zonne frisse kel, jao den wil ik wel 
Naeve mej ien mien bed”…………..Mar ik bin al lang bezet! 
 
 

Ut was midden op de straot ien un groeëte wiek 
Die machtig moje meid ien dat winkelend publiek 
En alle kerels ja die keke stiekem efkes achterum 
Mar die dame die keek nor mej,  ja ik wieët wel waorum 
En toen ienaens, oeëg ien oeëg 
Ut tempo van mien hartje ging spontaan umhoëg 
 
 
Ik kos d’r nie van slaope dus ik ging op zuuk 
Nor die machtig moje meid, ik zocht ien alle huuk 
En via via via wier ut mej bekend 
Ok die machtig moje meid haaj dat moment herkend 
En toen ienaens, 't is God geklaagd 
Ze docht un tikkie anders dan ik haaj verwaacht 
 
 
(dame) 

D’r heeft een vieze vette vent naar mij gekeke 
Zo’ouwe zak van een jaar of …….. minimaal 
En ik weet nog wat ik dacht 
Wat een kwal, wat een bal 
Wat toch een rimpelige kop, hou toch op, 
Met zijn dikke pens, wat een zielig mens, 
Zo blij dat het mijn vader niet is 
Die kerel die is niet fris 


