
Tekst: Henk Deters 

Laot mej Dialect bewerking van “Laat me”  van Ramses Shaffy 

 Tekst:  Henk Deters /   Muziek: Serge Reggiani (Vivre) 

 
 

Wat is ut laeve zonder vriende 
Zonder liefde zonder elkaar 
Zonder en hand die ow kan viende 
Zonder en woord, zonder (en) gebaar 
 
As zaoiets bestôt, wil ik ut nie hure 
Dan wer ik bang, ik krieg ut kald 
Mien laeve zal nie lang mer dure 
As ik wiet dat niemand van mej hald 
 
Laeve, laeve 
Laeve dat doede mit elkaar 
Laeve, laeve 
Same dan kumt ut vur mekaar 
 
Vriende die hedde vur ut laeve, 
Ik heb ze lief, ik heb ze hoeëg. 
Mar waor ze zich nou ok begaeve 
Ik verloor de maeste uut ut oeëg 
 
Ik kom ze heus wel wer ’s tege 
Misschien vandaag, of aovver en joar 
Mar oeit dan kruuse wer os wege 
En staon wej vur mekaar wer klaor 
 
Laot mej,(laeve) laot mej (laeve) 
Laot mej miene aege weg nou gaon 
Laot mej, loat mej  
Ik heb ut altied zoewe gedoan 
 
Vurluëpig blief ik owwe zanger 
En gej de vrouw die ik bemin 
Zaolang ik laef, en ut liefts nog langer 
Mar laot mej blieve wie ik bin 


