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Hoe groeët ut leed, hoeveul verdriet, 
Niemand rakt, dat oeëit nog kwiet. 
Mar bedenk, en blief nie staon. 
Put nieje kracht, um wer dur te gaon. 
 
 
Kom pak mien hand, ut is vurbej, 
Wej denke an de toekomst, wej zien vrej. 
Kom pak mien hand, ut is vurbej, 
Wej bouwe hieël os durrup wer op nej. 
 
 
En ok al zien, os huus kapot, 
Dit is os land, hier lit os lot, 
Kiek nie mer um, pak op den draod 
Same zien wej, tot veul ien staot. 
 
 
Wej laote zien, doen ozze plicht, 
Ien os däörp, dur pioniers gesticht, 
Wej komme baove, kier op kier, 
Dur te vertouwe, op ozze lieve Hier. 
 
 


