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Lied uit de voorstelling “Het geheim van de Willibrordusput” gemaakt in 2015. 
Over de aan lager wal geraakte troubadour die dreigt te worden gehangen. 
 
 
 
Nu sta ik hier met mijn hoofd in de strop 
En voor mij gaat de zon vanaf nu nooit meer op 
Ik krijg zo’n vreemd gevoel in mijn buik 
Hier op de grens van het land van Kessel en Cuijk,  
Van Kessel en Cuijk 
 
Wat toch een onrecht dat niemand dit ziet 
Want ben je een rover of ben je ’n bandiet 
Als je iets vind bij een boom of een struik 
Hier op de grens van het land van Kessel en Cuijk 
Van Kessel en Cuijk 
 
 
Wie oh wie, haalt mij hier van dit touw 
Oh Heilige Willibrord redt mij toch gauw 
En behoed mij voor de onraad dat ik nu ruik 
Hier op de grens van het land van Kessel en Cuijk 
Van Kessel en Cuijk 


