In den paardenhemel ©Tekst/muziek: Henk Deters

Lied uit de voorstelling: “Het geheim van de Willibrordusput”
Aan lager wal geraakte troubadour bezingt het verlies van zijn paard Lucan

In den paardenhemel begraven
Lucan, mijn nobelste paard

En waar wij ons ook begaven

Jij was mijn huis en mijn haard
Soms hoor jou hoeven nog draven
En streel ik nog over je vacht

In den paardenhemel begraven
Lucan mijn paardje slaap zacht

In zonneschijn, wind en door regen
Hoe vaak reden wij door dit bos

Jij kende de paden en wegen
Lucan mijn dappere ros

Je bracht mij getrouw alle keren
Bij schemering, dag of bij nacht
Naar Hoven, Kastelen en Heren
Lucan, vol vuur en zo zacht



