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Voor de themamiddagen van de vrijwilligers van de Zonnebloem Limburg heb ik in 2012 een lied
geschreven getiteld: “Ik zie een Zonnebloem”. Al jarenlang maken gasten op vele manieren gebruik
van de vrijwilligers van de zonnebloem. Elke gast met zijn of haar eigen verhaal.

Ik zag deze morgen een zonnebloem staan

Zijn koppie stond recht naar de zon

Zo mooi dat ik er naar toe ben gegaan

“t Was stil zodat ik horen kon

Hoe een briesje heel zacht langs de bladeren glee
En het bloempje, het knikte tevree

‘t Geruis en geritsel het leek zo normaal

Maar ik hoorde een prachtig verhaal

Ik zie een zonnebloem, daarginds in het veld

Een prachtige zonnebloem, die verhalen vertelt
Speciale verhalen van mensen als wij

Verhalen ze doen iets met mij

Ik zie een zonnebloem, daarginds in de wind

Hij maakt mijn dag alweer goed, voordat ie begint

Ik bleef daar maar staan en vergat alle tijd

Het klokje dat tikte maar door

Verhalen passeerde van vreugde en spijt

Van geluk en van een luisterend oor

Een bijtje kwam zoemen en een vogeltje floot
En ik zag hoe een vlinder genoot

Van een teder verhaal, met een krachtig moraal
Een verhaal in de zonnebloemtaal



