Ik volg ow bliend

Soms bin ik dagelang onzeker

Bin ik de weg gewoonweg kwiet

Mot ik links of rechts of wer terug

Ut gaot mej te vliug

Elke stap veul te langzaam

En de daag veul te lang

Totdat ow hand mien hand wer vastpakt
Dan bin ik niemer bang

Ik volg ow bliend

Aovver onverharde wege

Dur de baos, ien ut donker ien de wiend
Want bej ow vuul ik mej veilig

En daorbej geluéf ik heilig

Dat ik de weg naor huus mit ow altied wer viend

Ik volg ow bliend.

En heb ik wer van die momente

Dat ik um alles zurge maak

Zie ik zaoveul baere op de weg

Dat ik d’r naeve raak

Mar ik hoef nie te zuuke

Gej bint ien de buurt

En gej pakt mien hand wer ien ow hand

Zoew’as ut altied huurt
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