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Lied naar aanleiding van het overlijden van Sven Knapen.

Een jongeman van 18 uit Ysselsteyn.

Geliefd, vrolijk, sociaal, met veel vrienden en stond midden in het leven.

Zijn motto: “Ik laef vandaag, ik kiek nor merge..... en ovvermerge zien we wel wer

,,,
Ik kiek dur de raam ien de wei

Ik zie ow speule mit zand, mit water en wat grei

Ranja op ut gras, ow muts, owwe das

Same mit wat kiender uut ow klas

Gej bint zoewas ge bint

Ik kiek nor de bal op ut veld

Ik zie ow wieze, gej rent, gej scoort en hej telt
Mar de kick is de schik, genne cup op de slup
Mar kuite, mit de jonges van de club

Gej bint zoewas ge bint
Unne meens den meense wint
En liefst ut laeve viert

Ik laef vandaag, ik kiek nor merge

Ik kiek nie te ver, want ik laef vandaag

Ik laef vandaag, ik kiek nor merge

Allieén nor merge, en ovvermerge zien we wel wer

Ik kiek nor de grijns op ow snuut

En zie wat die kleure en de humor mit ow duut.
W-dreej klinkt op straot, de zinloze praot

En durgaon mit ow maote van de raod

En gej bint zoewas ge bint
Unne meens den meense wint
En liefst ut laeve viert

[Refrein] - [Solo tuba] - [Refrein]

Ik kier dur de raam ien de wei



