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Nadat mijn vader in 2020 is gestorven heb ik dit liedje geschreven als blijvende 
herinnering aan deze mooie en bijzondere man die met weinig tevreden kon zijn. 
 
 
 

D’r hing un prachtig deuntje, ien de locht 
Ut kwaam vurbej, toen ik an ow docht 
En ik docht as ik dit, melodietje vur ow pluk 
Dan brengt en zeker, hier of daor geluk 
 
Grappig wat zo’n deuntje mit ow duut 
Ienaens zie ik den glimlach op ow snuut 
De eenvoud makt dit liedje op zien baest 
’t is daorum dat ut zao goed bej ow paest 
 
 
Ik koester alle jaore, de dage 
Ieder uur en elk moment,     dat ik ow heb gekend 
Wat gej os het gegaeve, de eenvoud van ut laeve 
En de lach,  de lach, minstes elke dag 
Minstes elke dag, minstes elke dag…….elke dag 
 
Soms liekt ut wel asof gej, hier nog bint 
En gewoon mit os, unne naeje dag begint 
Dat gej daluk binnenlopt, en an de toffel zit 
Dat we samen lache en iederien duut mit 
 
Ik wieët wel dat ut noeëit mer zoewe zal zien 
Mar dat ge bej os blieft, dor geluef ik heilig ien 
Un gedachte die ut elke dag wer wint 
Umdat gej nou un prachtig liedje bint 


