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Meense zegge wel es tigge mej, gej ziet niks gewend 

Wat wette gej nou eigeluk van de blues 

Meense zegge wel es tigge mej, gej zien niks gewend 

Wat wette gej nou eigeluk überhaupt  van de blues 

Gej bint un watje, un mietje, klaene grieze moes 

Gej het totaal gen nosie van de blues 

 

Mar baeste meense, luuster, wat and’re hebbe gezeet 

Echt waor ik zeg ut ow, dat duut mej toch gen reet 

Ik maen ut baeste meense,  wat and’re hebbe gezeet 

Echt waor ik zeg ut ow, dat duut mej toch gen reet 

Ik liek misschien un watje, un mietje of un klaen grieze moes 

Mar ik wieët hieël diep van binne, daor zit bej mej de blues 

 

Ik heb de blues gezien, de blues gezien 

Ik heb de blues gezien, de blues gezien 

Ik was negen……. negen bijna tien 

Toen heb ik de blues gezien 

 
[Ik zal ow vertelle wat d’r is gebeurd] 

Ut was zondag ien april, en april duut wat ie wil 

Pap en ik wej fietste, mit de fiets nor Oeldre toe 

En ut waejde, ut waejde, ut was kald en ut was kil 

Mar pap en ik wej fietste, as bikkels tigge de wiend en hoe 

En wej knaejde langs de lollebeek, daor op de lollebeekweg 

Tot die iëne vlaag en ik vloog mit fiets en al bej Rambags ien de heg 

 

[refrein] [solo] 

 

Ien Oeldre angekomme, wiere we minder leuk verrast 

Umdat den wedstrijd tigge Oeldere, vanwege de staorm was afgelast 

Mien boks die zakte af, kosse we dat hieële end wer terug 

En ut ergste nog van geliek, we han de wiend nie ien de rug 

Want de wiend haaj zich gedraejd, ut haaj nog noeëit zoa hard gewaejd 

En van gif heb ik miene fiets, de lollebeek ien genaejd  


