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Liedje uit de Revue “Van wat d’r hier gebeurde”(1996) 

 

 

Frits Vermeulen: 

Ik bin de maester, en stoi hier vur de klas. 

Ik heb gezag, en dat kumt mej goed van pas. 

 

De jeugd van tiggeworrig, die deugd van genne kant, 

Mar ik heb ze goed ien de hand. 

 

Ge zagt ut net zelf, 'k was hieël efkes weg, 

Ze doen van alles, mar nie wat ik zeg. 

Dus gaef ik Martje Spreeuwenberg de volle laog: 

 

" Potverdimme menneke as dat nog ieëne kier gebeurt,  

dan stuur ik ow de klas uut en dan komde d'r noeëit mer ien. " 

 

" Kiek zoewe pakke we dat an mit de jeugd van tiggeworrig." 

Want ik bin de baas, ik zeg wat hier gebeurt. 

Dus koppe allemaol dicht, hier wert niemer gezeurt. 

 

 

(Melodie knollenland) 

Kinderen: 

Ozze maester is de strengste van de schol, 

Hej kan maej bieëstig smaele, 

Mar daor trekke wej os lekker niks van an, 

En dat gäöt ok nie vervaele. 


