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Lied waarin Don Quichot zijn gevoel bezingt aan zijn geliefde Dulcinea.

Dulcinea, zoveel schoonheid

Dulcinea, ziet men nergens in dit aardrijk

Gij die mooier zijt, dan de mooiste bloemenpracht
Dulcinea, gij zijt bij mij in gedachte dag en nacht

Dulcinea, aan jou lippen

Dulcinea, kan een zoenvis zelfs niet tippen

Ik wil ze kussen gelijk een vurig jonge held
Dulcinea, drukt jou lippe op de mijne en ik smelt

Dulcinea, Dulcinea, Dulcinea, Dulcinea

Dulcinea, ik raak bevangen

Dulcinea, van jou wonderschone wangen

Want ze vangen mij met hun mooie rode gloed
Dulcinea, jou wangen stralen mij de liefde tegemoet

Dulcinea, en die rimpel

Dulcinea, maakt je simpelweg de mooiste

En de charmantste van alle vrouwen hier op aard
Jou hele lichaam is voor mij de moeite waard

Dulcinea, Dulcinea, Dulcinea, Dulcinea



